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ze haar man te kennen. Dat was 
in 2000. Tot 2020 hebben ze 
uiteindelijk in Gouda in de Fre-
derik Hendriklaan gewoond. In 
een appartement, begane grond, 
met een tuintje. Om dan uitein-
delijk in Nieuwe Park  terecht 
te komen aan de Winterdijk. 
Helaas geen tuintje meer maar 
een klein balkon dat zo vol met 
planten staat dat je er nauwe-
lijks nog kunt zitten.

Mauritza heeft ook 2 kleine 
hondjes. Die moeten natuurlijk 
uitgelaten worden. Zo komt ze 
al wandelend Manon tegen. Die 
vertelt haar over de groenac-
tiviteiten in Nieuwe Park, o.a. 
het inzaaien van de berm langs 
de Winterdijk met allerlei wil-
de bloemenzaden. Dat spreekt 
Mauritza wel aan. Ze gaat ook 
meedoen. Maar het gaat haar 
wel aan haar hart als ze ziet dat 
er kinderen bloemen plukken, 
met name tulpen moeten er aan 
geloven. Tja en als ze eenmaal 
geplukt zijn kun je ze niet meer 
terugzetten. Mauritza spreekt ze 
er op aan. Nu maar hopen dat 
het bij de volgende tulpenbloei 
heeft geholpen.

Ook maakt Manon haar attent op 
de Werkgroep Groen.  Op de 1e 
zaterdag van de maand, wordt 
onder de bezielende leiding van 
George veel gedaan in het park, 
o.a. rommel en afval opgeruimd. 
Er wordt helaas veel achtergela-
ten. Als Mauritza daar met een 
prikstok heeft rondgelopen heeft 
ze wel een vuilniszak vol! 

Het park gaat nu op de schop. 
Bomen worden omgezaagd en 
ook bankjes verdwijnen zomaar. 
De bankjes die aan de kant van 
de Van Beverninghlaan staan 
gaan alle 3 weg. Dat vindt 
Mauritza erg jammer. Ze gaat er 
graag zitten tijdens een wande-
ling. Om even uit te rusten en te 
genieten van het park. Te hopen 
is toch, als het park opgeknapt 
is, dat er weer voldoende bank-
jes staan om van het park te 
kunnen genieten. 

Buur(t)praat
Door Tineke Mocking

Ik ontmoet dit keer Mauritza de 
Waal.

Mauritza woont weliswaar in 
Nieuwe Park maar is geboren en 
getogen op Curaçao als doch-
ter van een Curaçaose vader en 
een Hollandse moeder. Als ze 
12 jaar is, wordt ze naar een 
internaat in Nederland gestuurd 
waar ze de MMS gaat volgen. 
Na 3 jaar kan ze overstappen 
naar de opleiding tot kleuterleid-
ster. Voor het behalen van haar 
hoofdakte gaat ze op kamers 
in Rotterdam. Ze moet dan ook 
stage gaan lopen. Dat wordt een 
school in Rozenburg. Om daar te 
komen neemt ze de trein naar 
Maassluis, om met de pont over 
te steken naar Rozenburg. En 
dat ook weer terug natuurlijk. Al 
met al best tijdrovend.

Met haar diploma op zak gaat 
Mauritza onmiddellijk weer terug 
naar Curaçao. Wat is de taal 
die gesproken werd/wordt op 
Curaçao vraag ik? In de tijd dat 
Mauritza daar opgroeide was de 
officiële taal het Nederlands. Je 
mocht geen Papiaments spreken 
op school anders kreeg je straf. 
Maar er werd natuurlijk toch 
ook nog steeds stiekem Papia-
ments gesproken. Als Mauritza 
er les gaat geven wordt er al 
veel meer Papiaments gespro-
ken. Uiteindelijk heeft Mauritza 
er met heel veel plezier 32 jaar 
les gegeven. Toen verplaats-
te het werk van haar man zich 
naar Nederland en ging Mauritza 
noodgedwongen mee. Maar ik ga 
er geen les meer geven gaf 

Mauritza heeft ook veel leuke 
hobby’s. Zo maakt ze moza-
ieken. Op dinsdagmorgen bij 
Jeanette bij van Noord.   
Verder Chi Gong, Yoga, bosba-
den, koud waterbaden (methode 
Wim Hof). Ook loopt ze graag op 
blote voeten. Bosbaden is een 
(Japanse) therapievorm waarbij 
de zintuigen worden blootge-
steld aan de bosatmosfeer om 
de gezondheid te verbeteren. Je 
wandelt niet stevig maar loopt 
heel rustig en relaxed door het 
bos, snuift de geur op, pakt een 
handje bosgrond, raakt takken 
en bomen aan, luistert naar de 
geluiden om je heen. Kijk goed 
om je heen maar sluit ook af 
en toe de ogen. Het gaat om de 
beleving.   
Leuke hobby’s allemaal Mauritza. 
Ik ben ook wat meer te weten 
gekomen over deze hobby’s.

Dank voor dit gesprek. Leuk je 
te hebben leren kennen. 


