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Buur(t)praat
Door Tineke Mocking

Dit keer ga ik in gesprek met 
Gertina Twigt. Waarom Gertina?
Ik kook voor de aanschuiftafel 
en een hele trouwe enthousiaste 
aanschuiver is Janny. Janny is 
erg tevreden over de plek waar 
ze woont in Nieuwe Park. Ze 
leest ook altijd met veel plezier 
de wijkkrant. De laatste keer dat 
ze bij me aanschoof zei ze tegen 
me, je moet Gertina Twigt eens 
interviewen. Gertina Twigt? Ja, 
die adverteert elke maand in de 
wijkkrant en biedt zich daar aan 
als pedicure. Ze is erg aardig 
en een hele goede pedicure. En 
zo komt het dat ik een afspraak 
gemaakt heb met Gertina, niet 
voor een pedicurebehandeling 
maar voor een gesprek.

Gertina is geboren in Rijswijk. 
Maar heeft op vele plekken 
gewoond. Na haar huwelijk is ze 
in Waddinxveen terecht geko-
men, de plaats waar haar man 
vandaan kwam en haar schoon-
ouders een bedrijf hadden. Haar 
man wilde wel meer van de 
wereld zien en zo kwamen ze, 
met een baby van 3 maanden, 
in Nieuw Zeeland terecht. Daar 
bleek Gertina toch wel ernstig 
last te hebben van heimwee. 
Het kan er mee te maken ge-
had hebben dat ze toen, terwijl 
ze het nog niet wist, zwanger 
was van haar tweede kindje. 

Uiteindelijk besloten ze na een 
jaar terug te keren naar Neder-
land. En dan blijkt dat, als je als 
Nederlander terugkeert naar je 
Vaderland, er niemand op je zit 
te wachten. Althans, er is geen 
woning beschikbaar. Je moet een 
baan hebben. Gelukkig kon haar 
schoonvader als reddende engel 
optreden, hij nam zijn zoon 
in dienst in zijn bedrijf. En zo 
woonden ze weer in Waddinx-
veen. Ook nog een paar jaar in 
Zoetermeer om vervolgens het 
avontuur weer aan te gaan en in 
1995 naar Ierland te emigreren.
Eigenlijk een soort ‘ik vertrek’ 
verhaal avant la lettre.

Ze hadden een ruïne gekocht en 
zijn jaren aan de slag gegaan 
om die op te knappen. Waarbij 
de twee rechterhanden van haar 
schoonvader geweldig veel werk 
verzet hebben. Schoonvader 
kwam er ook wonen.

Wat is het geworden? Een Bed 
en Breakfast met vier self ca-
tering huisjes. Prachtig natuur-
lijk. Tot op 11 september 2001 
de aanslag op de Twin Towers 
plaatsvond en ook nog mond- en 
klauwzeer uitbrak. Dat was de 
doodsteek voor het bedrijf. Er 
mocht niet meer gereisd worden 
naar het platteland, toeristen 
bleven weg. Maar Gertina ging 
niet bij de pakken neer zit-
ten. Ze begon een bedrijfje in 
trouwjurken aan huis en werkte 
daarnaast ook nog in een deli-
catessenzaak.

Maar uiteindelijk liep haar hu-
welijk op de klippen en keerde 
ze in 2013 wederom terug naar 
Nederland. Tja, woonruimte zoe-
ken. Het werd (tijdelijk) wonen 
bij een oom in Boskoop. Toen 
eventjes in Woerden en ook 
nog even bij haar dochter die in 
Rotterdam woont waarna ze een 
stacaravan kocht in een vakan-
tiepark in Moordrecht.

Ze werkte intussen als facilitair 
medewerker bij een bedrijf dat 
opleidingen verzorgt. Waar ze 
uiteindelijk ook, gesteund door 
het bedrijf, een opleiding tot 
pedicure heeft gevolgd. En dat 
is ze nu inmiddels ook al weer 
9 jaar, gediplomeerd pedicure. 
Sinds 2017 gevestigd in de Ma-
joor Fransstraat. Maar ze wil ook 
erg graag in de zorg werken. Ze 
heeft een sollicitatie lopen bij 
een zorginstelling in Gouda. Zij 
krijgt van de week bericht of dat 
doorgaat. 

Ik hoop dat het lukt.
Veel succes Gertina!


