
HALVE MAANTJE

Tot 1960 was er op de plaats van de huidige volière nog een hoekje dat bij het park 
hoorde: het Halve Maantje. Het was dichtbegroeid met heesters en bomen en aan het 
einde op een veilige, bijna onzichtbare plek stond een bankje. Maar al in 1922 twijfelde 
gemeentewerken eraan of de bezoekers van dit stukje park wel zo geïnteresseerd 
waren in het natuurschoon om hen heen. Het viel op dat juist in de avonduren veel 
jonge stelletjes naar het Halve Maantje trokken. En van het een komt het ander, dacht 
men. Het zal dan ook niemand verbazen, dat men vanuit “zedelijkheidsoogpunt” van dit 
stukje Gouda af wilde. Streekarchief Midden-Holland Wijkteam Nieuwe Park


