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De zon laat zich weer zien en dan zijn er altijd 

bewoners van Gouwestaete op een bankje bij 

het water te vinden. Met mijn fototoestel in de 

hand loop ik op de zongenieters af. 

 

Het echtpaar Gé en Marijn Vaandrager is 2,5 

jaar geleden naar Gouwestaete verhuisd. Hij 

zegt: “Niet te vroeg en niet te laat”. Zij zijn zeer 

content. Zij hebben daarvoor 50 jaar op de Kat-

tensingel gewoond. Marijn kwam toen vaak in 

het park met hun hond “Winnie de Poeh”. Heel 

lang geleden speelde zich een klein drama af. 

De kippetjes van nummer 12 konden het niet 

meer navertellen.  

 

De zonnewijzer, prominent te zien bij de entree 

van het park, vinden zij prachtig. Met dank aan 

Peter Schönfeld die zich hiervoor heeft ingezet. 

Zij hebben bewondering voor het werk van het 

Wijkteam.  

 

Iedere maandagmorgen, zomer en winter, zijn 

beiden op de jeu de boule baan te vinden. Zij 

vormen samen met zes andere bewoners van 

Gouwestaete een hecht team. Met dank aan Ton 

Kooijman, die het initiatief voor de aanleg van 

deze baan heeft genomen.  

 

Hun advies is: Blijf bewegen, bewegen is goed! 

 

 

 

 


