Het Bankje

Door Trudie Galama

Sander loopt dagelijks door het park op weg
naar de trein. Hij werkt als project manager bij
de Gemeente Rotterdam. Vandaag is hij vrij en
zit op het bankje met naast hem Hilde, zijn ge-
leidehond. Hilde krijgt een borstelbeurt in het
lentezonnetje. Sinds 2004 woont hij in Gouda en
sinds 2012 in ‘Swiet Home’ in de Van Swieten-
straat.

Hij vindt dat hij in een bijzondere wijk woont
met sociaal bewogen mensen. Hij noemt de
Hoogvlietexpresse, de Groene Speelplek, de
Groenwerkgroep en natuurlijk de Aanschuiftafel.
Hij geniet in het park van de kleine dingen: het
geluid van de vogels, de eenden en de spelende
kinderen. Hij vertelt dat in de trompetboom
(29*) vaak het roffelend geluid van spechten is
te horen en in de zilveresdoorn (23*) de klaag-
zang van een uil in de schemering.

Op zijn zestiende werd hij blind en dat veran-
derde zijn leven totaal. Maar met een intensieve
revalidatie en een enorme dosis doorzettings-
vermogen is hij wat hij nu is: een gelukkige man
met een fijne baan en een schat van een vrouw.
Ik voeg eraan toe: mooi en charmant en dat kan
hij volmondig beamen.

Sander moet naar huis om de laatste hand te
leggen aan de soep die vanavond op de ‘aan-
schuiftafel’ staat. Samen met zijn vrouw Andrea
zit hij in het kookgroepje. En omdat ik vanavond

een van de gasten ben, kan ik hem natuurlijk
niet tegenhouden.

*Deze bomen zijn gemeentelijk monument en
onderdeel van de bomenroute
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